
Een ongelofelijk mooie winterse natuur!
Fins Lapland is een ongelooflijk mooie plek waar de natuur door de ruige 
omstandigheden onbedorven is gebleven. De winter is de beste tijd van het 
jaar om naar Lapland te reizen, omdat de meeste traditionele activiteiten te 
maken hebben met sneeuw. U verblijft tijdens deze reis in Inari, het centrum 
van de Sami-cultuur in Lapland, bekend om z’n ongerepte natuur en 
adembenemende uitzichten, en een zeer goede plek om de Aurora Borealis 
te zien. Het is de place to be voor de reiziger die op zoek is naar ongetemde 
natuur en inheemse cultuur. We selecteerden voor u enkele opwindende 
winteractiviteiten om deze reis onvergetelijk te maken. Kortom, reis met ons 
mee om het echte Lapland te ervaren!

5x overnachting en 
ontbijtbuffet

4x diner

1x een vijfgangendiner

4x lichte lunch

Alle excursies volgens 
programma:  
sneeuwscootersafari (ca. 4u.), 
huskysafari (bezoek aan een 
husky-boerderij met safari, ca. 3u.), 
sneeuwschoenwandeling,  
bezoek rendierboerderij, inkom Sami 
Museum, geleide wandelingen.

Aaangepaste warme kledij, 
bestaande uit een warme 
en waterdichte overall, 
sneeuwlaarzen, warme 
sokken, handschoenen …

Lijnvlucht met Finnair onder 
voorbehoud : Brussel-Ivalo via 
Helsinki H/T 

Lokale autocar

Deskundige begeleiding

BTW, wegen-, verblijf- en 
luchthaventaksen cfr. 
17/07/2023

Wat een fantastisch vooruitzicht om naar een prachtige bestemming te rei-
zen met een betoverend winters wonderlandschap! Het belooft een reis te 
worden vol unieke winteractiviteiten en surrealistische indrukken. Eén van 
de hoogtepunten van deze reis is het kunnen spotten van het noorderlicht, 
ook wel bekend als de Aurora Borealis. Dit adembenemende natuurlijke  
fenomeen creëert een verbluffende weergave van licht en kleur in de lucht. 
Het dansende licht in de nachtelijke hemel laat een blijvende indruk achter. 
Dit spectaculaire schouwspel is niet elke dag zichtbaar is maar u krijgt vijf 
avonden de kans om dit mogelijk te kunnen aanschouwen.

Geniet van de betoverende winteractiviteiten. Deze reis belooft onvergetelijk 
te worden.
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Programma   
 = ONTBIJT   = LUNCH   = DINER

Programma onder voorbehoud van wijziging.

1e DAG  
Na aankomst op de luchthaven van Ivalo, 
transfer naar ons Wilderness Hotel Juutua in 
het hart van Inari, een prachtige locatie aan de 
oever van de rivier de Juutua en in het centrum 
van het Sámi-dorp Inari, waar wij 5 nachten 
overnachten. 

2e DAG      
Bezoek Rendierboederij & wandelen in een 
arctisch landschap
Alvorens we aan de eerste activiteit beginnen, 
halen we onze aangepaste winterkledij op, 
zodat we de volgende dagen de koude 
temperaturen kunnen trotseren. Op de 
rendierboerderij krijgt men de kans om meer te 
leren over het rendierhoeden, de cultuur en het 
leven van de Sami’s. U kan er ook de rendieren 
zelf voederen en rendierlasso’s uitproberen, 
een speciale ervaring. Juist door deze hands-
on ervaring kan u de cultuur en tradities echt 
beleven. Na de lunch maken we een mooie 
wandeling door de bossen langs de Juutua 
rivier. Hierbij genieten we vooral van de stilte en 
de magie van het prachtige sneeuwlandschap 
in de immense natuur van Lapland.
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 Hotel-info - NIEUW!

Wilderness Hotel Juutua. Dit is een perfecte plek voor iedereen die op zoek 
is naar cultuur, restaurantervaringen of winteractiviteiten. U kan kiezen uit een 
Wilderness kamer in het hoofdgebouw: deze kamers hebben een volledig 
nieuwe look gekregen geïnspireerd op de omringende arctische natuur. 
Of u kiest een River Suite, gelegen direct naast het hoofdgebouw. 

De ramen van deze kamers zijn naar het noorden gericht en bieden de 
perfecte gelegenheid om de nachtelijke hemel en het mogelijke noorderlicht 
aan de hemel te observeren. Deze kamers beschikken over een eigen sauna 
en hebben een balkon of patio met zicht op de rivier. 

In restaurant Aanaar worden traditionele gerechten in een modern jasje bereid 
met lokale ingrediënten. (geen 3e persoon mogelijk op de kamer)

Logies: 
11A: 1-persoons Wilderness kamer 
11B: 1-persoons River Suite ‘op aanvraag’
22A: 2-persoons Wilderness kamer 
22B: 2-persoons River Suite

5e DAG      
Huskysafari
Een huskysafari is een ‘must do’ tijdens uw 
bezoek aan Lapland. Na de uitleg over het 
leven van deze arctische dieren leert u hoe u 
met een slee moet omgaan. Vervolgens is het 
aan u en trekken de honden uw slee door het 
prachtige winterlandschap. Het is een geweldig 
gevoel om de opwinding van de honden te 
ervaren voordat ze vertrekken en de kracht te 
voelen terwijl ze rennen door de besneeuwde 
omgeving. De serene stilte die u omringt terwijl 
de honden hun werk doen, is een bijzondere 
ervaring die u diep in de natuur brengt. Uw 
team bestaat uit 2 personen, waarbij 1 persoon 
de slee zal besturen en de andere persoon zit 
en geniet van het witte landschap. Halverwege 
kan er gewisseld worden. Een huskysafari is een 
onvergetelijke belevenis die u de schoonheid 
van Lapland laat zien en u een diepe 
waardering geeft voor deze prachtige dieren. 
Geniet van de magische rit en de bijzondere 
band die u kunt opbouwen met de husky’s 
tijdens deze avontuurlijke activiteit!

6e DAG  
Na een rustig ontbijt vertrekken we naar de 
luchthaven van Ivalo voor de terugvlucht. 
Een reis naar Lapland biedt zoveel prachtige 
herinneringen, van de adembenemende 
winterlandschappen en de opwindende 
activiteiten tot de ontmoetingen met de lokale 
cultuur en dieren. Het is een bestemming die 
echt indruk maakt en lang bijblijft.

6-daagse begeleide 
winterreis

TOESLAG: 
11A: + € 215
22B: + € 120/persoon
11B: op aanvraag

NIET INBEGREPEN: 
• Tafeldranken
• Persoonlijke uitgaven 
• Reis- en annuleringsverzekering

REISFORMALITEITEN: 
Geldige identiteitskaart volstaat, kinderen 
kids-ID

OPMERKING:
Plaatselijke tijd: Belgische tijd + 1 uur.
Bij reservatie officiële naam doorgeven!
Het programma van 1e en 6e dag kan 
wijzigen afhankelijk van het vluchtschema. 

AFREISDATUM € P.P. TYPE 22A.
18/02/2024 € 2.465
23/02/2024 € 2.385
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4e DAG      
Sneeuwscootersafari
Vandaag staat in het teken van lokale 
winterpret. Tijdens de sneeuwscootertocht 
gaat men door ongerepte wildernis rijden, 
langs verschillende paden en genieten van 
adembenemende landschappen. Het is 
een geweldige manier om de natuurlijke 
schoonheid van Finland in de winter te ervaren. 
Na de avontuurlijke rit kan men genieten van 
een lunch bij een open vuur, wat een gezellige 
en smakelijke manier is om even bij te komen. 
Veel plezier met deze sneeuwscootertocht en 
geniet van de prachtige winterse omgeving in 
Finland! (min. leeftijd bestuurder sneeuwscooter 
is 18 jaar, rijbewijs noodzakelijk) (suppl. 1 persoon/
sneeuwscooter: ‘op aanvraag’) 

3e DAG      
Sneeuwschoenwandelen, Sami Museum en 
Aurora Camp
Een wandeling met sneeuwschoenen is een 
heerlijke manier om van de winterse omgeving 
te genieten! Sneeuwschoenen helpen om 
gemakkelijk over de dikke sneeuw te lopen 
zonder erin weg te zakken. De gids vertelt 
onderweg interessante verhalen en deelt 
informatie over de Finse natuur en dieren. Na 
de lunch brengen we een bezoek aan het Siida 
Sami Museum, waar we kennismaken met 
de geschiedenis en levenswijze van de Sami, 
de oorspronkelijke bewoners van het gebied. 
Het museum biedt inzicht in hun tradities, 
kunst, ambachten en dagelijkse leven. Het 

Sami Parlement is ook een bezoekje waard. 
Het parlement speelt een belangrijke rol in 
het vertegenwoordigen van de belangen van 
de Sami-bevolking en het behouden van hun 
culturele erfgoed. ‘s Avonds wacht er nog een 
spannend avontuur op u: een sledetocht over 
het meer, getrokken door een snowmobile. Dit 
is een opwindende manier om de omgeving te 
verkennen en te genieten van de betoverende 
schoonheid van de nacht. Door de donkerste en 
stilste plekken op te zoeken, verhoogt men de 
kans om het noorderlicht in volle glorie te zien. 
Het is een ervaring die u niet snel zult vergeten.
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